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Op deze bijzondere dag (het interview werd afgeno-
men op Koningsdag) start ik met een symbolisch ge-
laden vraag: hoe moet Koning Albert omgaan met de 
vraag om een DNA-staal af te staan om aan te tonen 
of hij al dan niet de vader van Delphine Boël is?
Het is beschamend dat Koning Albert nog steeds zijn 
verantwoordelijkheid niet genomen heeft en dat hij 
dat meisje nog steeds niet erkend heeft.  Ik denk 
dat het Filips de Goede was die 28 buitenechtelijke 
kinderen had en hij was daar fier op.  De tijden zijn 
blijkbaar veranderd.  Ik vind dat dat zijn blazoen aan-
tast, als koning en als vader.  

Integriteit

Journalist Declan Hill, een deskundige op het gebied 
van match-fixing en corruptie in de internationale 
sport, stelde naar aanleiding van het voetbalschan-
daal dat de overheid best een integriteitscel zou op-
richten om het Belgisch voetbal aan te pakken en te 
streven naar een zuivere sport. Hij acht u daar de 
ideale persoon voor. Hoe zou u dit aanpakken? 
Ten eerste met een interne zuivering.  Het kan toch niet 
dat de baas van de Pro League betrokken is bij allerlei 
duistere zaken, en dat hij zelf veroordeeld is voor fraude 
en zijn zaak kon afkopen.  Je moet om te beginnen je eigen 
stal uitmesten.  Je kunt een stroper toch geen baas maken 
van een konijnenkot.  En iedereen heeft daar boter op zijn 
hoofd want het grote probleem met de 
makelaars is dat ook de managers en 
de clubvoorzitters van de betalings-
caroussel profiteren.  Je moet de ma-
kelaars uitschakelen. Een makelaar 
mag in de toekomst enkel een raadge-
ver zijn voor de voetballer die hem in 
dienst neemt, en enkel deze mag hem 
voor zijn diensten verlonen.
Ten tweede zou ik ervoor zorgen dat de poetsvrouw van 
bvb Anderlecht niet meer RSZ en belastingen betaalt dan 
de spelers. We moeten die voordelen afschaffen want ze 
dienen enkel en alleen maar om de wedden van de spelers 
en de makelaars te verhogen.  Als je bedenkt dat Ander-
lecht een dikke 40 miljoen euro betaalt aan lonen voor 
zijn spelers en dat ze meer dan 20 miljoen euro betaalt 
aan makelaars, dan zit je toch met dubieuze toestanden. 
Jammer genoeg kan het de supporter weinig schelen of 
zijn idool een verkrachter is of zijn club een witwasma-
chine, als ze maar winnen.  Dus je moet dat aan de basis 
uitroeien.

Politierechter Stinckens kreeg de goedkeuring van 
het Parlement als nieuwe voorzitter van het Comité 
P.  In een artikel in De Morgen noemde u het Comité 
P ooit "een legale smeergeldmachine".  Wat bedoelt 
u daarmee?
Ik ben zelf lid geweest van de begeleidingscommissie van 
het Comité I en Comité P. Ik heb daar twee tegenstrijdig-
heden ervaren: het is enerzijds een politiek indekken van 
de top en anderzijds een heksenjacht op de mensen van 
de basis.  Ik heb heel de zaak Koekelberg meegemaakt, 
ik heb het trouwens aangeklaagd, ik heb al de bochten 
gezien die men gemaakt heeft ter hoogte van Comité P 

om mensen in bescherming te nemen. De baas van OCAD, 
Van Tigchelt, was ooit kabinetschef van Patrick De Wael 
als Minister van Binnenlandse Zaken.  Hij was de man die 
de canapébenoemingen georganiseerd heeft voor Patrick 
De Wael en dan daarna zie je die man opnieuw opduiken.  
Eerst als persrechter in Antwerpen, als magistraat, en 
dan komt hij terug als grote baas bij OCAD. Dat kan toch 
niet?  Als het gaat over de top, dient het Comité P om 
de top te beschermen.  Maar de kleinste politieagent die 
voorwerp uitmaakt van een klacht is bijna veroordeeld op 
voorhand.

Zal mevrouw Stinckens daar iets kunnen aan wijzi-
gen?
Ze krijgt alvast het voordeel van de twijfel. Ik ken haar als 
een krasse dame. Het is aan haar om te bewijzen of er een 
nieuwe wind kan waaien.

Sommige politiemensen begaan tijdens hun loop-
baan een fout of stommiteit, waarbij in eerste in-
stantie de korpschef oordeelt dat het om een tucht-
vergrijp gaat, bijvoorbeeld omdat het personeelslid 
de waardigheid van het ambt in het gedrang brengt. 
Welke rol ziet u zich, als toekomstig burgemeester, 
toebedeeld om over de integriteit van het korps te 
waken?
Ik hou absoluut van integriteit en ik gruw van corruptie, 
maar ik vind wel dat mensen een tweede kans mogen 
krijgen. Kris Daels schreef Alfa 20, een bestseller over 
acht jaar undercoverwerk met gevaar voor zijn eigen le-
ven bij de politie. Hij hielp één van de grootse drugben-

des ooit oprollen. Hij werd geschorst 
en behandeld als een paria  omdat hij 
wantoestanden bij de politie aan de 
kaak stelde. Hij kreeg zelfs een tiental 
rechtszaken aan zijn broek. Bescha-
mend. Ik heb hem opgenomen als par-
lementair medewerker en door zelf-
studie is hij nu zelf jurist geworden. 
Dergelijk man moet je rehabiliteren. 

Er wordt ook ontzettend veel verlangd van politiemensen.  
Het is een heel moeilijke functie, omdat je in de eerste 
plaats politiek correct moet zijn voor je overste – niemand 
wil bijvoorbeeld beschuldigd worden van racisme of als 
geweldenaar gebrandmerkt worden.  Ze moeten hun 
werk bijna uitvoeren met hun handen geboeid op hun rug. 
Anderzijds heb ik vaak ook moeite met de heksenjacht op 
de automobilist want de pakkemannen gedragen zich bij-
na als geüniformeerde belastingontvangers.
Ze werken natuurlijk altijd in opdracht van iemand.
In opdracht van iemand werken is heel vaak een excuus.  
Er waren zelfs grote nazi’s die nadien zeiden dat ze werk-
ten in opdracht van. Elk echelon heeft zijn verantwoor-
delijkheid.  Een agent heeft ook een persoonlijkheid, een 
maatschappelijke taak. Hij heeft ook een sociale opdracht 
en een geweten.

Een van de mooiste voorbeelden was de wijkagent van 
Lombardsijde toen ik klein was, de champetter.  Wij moch-
ten niet op het trottoir rijden, wij mochten niet zonder 
licht rijden.  Dan moesten we straf schrijven van hem.  Ik 
onthou dat heel goed want vandaag de dag is het onmid-
dellijk pv voor de ouders.  Een wijkagent is ook voor een 
stuk een pedagoog.  Dit is jammer genoeg verdwenen.

Zijn politiemensen geüniformeerde 
belastinginners?

Een wijkagent is ook voor 
een stuk een pedagoog.  
Dit is jammer genoeg 

verdwenen.



Zou dat de dag van vandaag nog haalbaar zijn?
In een dorp wel ja.  Tuurlijk, ik geef nu een extreem voor-
beeld.  Maar zo mag het niet meer van hogerhand.  Er 
worden quota’s opgelegd om pv’s op te maken.
Op een gegeven moment werd ik ’s ochtends om 9u te-
gengehouden in Oostende voor een alcoholcontrole.  Ik 
belde daarop naar de korpschef en die vertelde mij dat ze 
x aantal alcoholcontroles dienden uit te voeren. Statistie-
ken krijgen voorrang op gezond verstand.
De wet is er voor de mens en de mens is er niet voor de 
wet. Ben Weyts vind ik een minister van IMmobiliteit. Ik 
geloof in verkeerssnelheid op basis van tijd, plaats en om-
standigheden. Op ieder gewestweg is de maximumsnel-
heid nu 70 km/u. Dit heeft niets meer met veiligheid te 
maken maar met boete-inning. Een zegebulletin van de 
politie dat er 10 miljoen mensen op de bon gezwierd wer-
den vind ik schaamteloos.  Als zoveel mensen je regels 
overtreden, dan scheelt er iets met je wetten.  
Anderzijds heb ik er alle begrip voor, ik heb 2 broers die 
tewerkgesteld waren bij de politie.  Ik heb ook alle begrip 
voor de moeilijke arbeidsomstandigheden maar plat ge-
zegd, de politie is er om boeven te pakken.  En om de boe-
ven te pakken, moeten jullie alle regeltjes in acht nemen, 
je moet je bijna in het gezicht laten spuwen door één of 
ander kutmarokkaantje of je mag het zelf gaan uitleggen 
bij Comité P.
De korpsleiding laat dit allemaal toe onder het mom van 
politieke correctheid.

Voor operationele leden van de geïntegreerde politie 
is het praktisch onmogelijk om zich verkiesbaar te 
stellen. Het statuut van de politiediensten verbiedt 
dit en ook de deontologische code legt neutraliteit 
op. Een lid van een operationele dienst dient ontslag 
te nemen of (onbezoldigd) verlof om persoonlijke re-
denen te nemen als hij/zij zich verkiesbaar wil stel-
len. Hoe staat u tegenover deze aantasting van de 
politieke rechten?
Voor mij mag een politieagent gerust verkozen worden.  
Ik heb daar geen enkel probleem mee, maar als hij ver-
kozen wordt in de gemeenteraad van de stad waar hij te-
werkgesteld is, moet hij ook een keuze maken: zetelen of 
verder blijven functioneren als politiemens.  

Statuut
In uw boek ‘Vrank en vrij’ staat een column over ‘de pensi-
oenlobby en de lobbyfiscaliteit’ waarin u van mening bent 
dat politievakbonden de burger pesten wanneer zij boete-
loze weken en flitsmarathons organiseren, om een lagere 
pensioenleeftijd te bekomen. Tevens blijkt u weinig onder 
de indruk te zijn van de nacht- en weekendprestaties van 

‘het ganse flikkenkorps van Erps-Kwerps’. Komt de job van 
politiemens voor u in aanmerking als zwaar beroep?
Ik vind het een fantastische job maar het komt niet in aan-
merking voor zware job.  Zeevisser, dat is een zwaar be-
roep, dat is 3 uur op en 3 uur af.  Dat is 21 dagen op zee en 
3 dagen binnen.  Er zijn elementen van het politiewerk die 
een zwaar beroep zijn, maar politieagent is geen zwaar 
beroep an sich.  Ik denk dat het psychisch zwaarder is dan 
fysisch.  Men zegt weekendwerk voor een zwaar beroep.  
Neen, alle politieagenten doen graag weekendwerk; dub-
bel betaald.  Een politieagent is goed betaald.  Ze verdie-
nen allemaal bijna 3.000 euro netto…

Ik denk dat er velen niet akkoord gaan zijn met deze 
stelling!
Dat kan geen kwaad, ik kan me misschien vergissen in 
het bedrag, maar politiemensen verdienen toch goed hun 
boterham. Er zijn verschillende jobs genoeg bij de politie 
om naar een reguliere dagtaak over te stappen als men 
op leeftijd komt en het te zwaar wordt om nacht- of week-
endwerk te doen.

Er gaat haast geen week voorbij of een politiemens 
moet in de klappen delen, wordt bijna omver gere-
den of beschoten. Is justitie streng genoeg voor da-
ders van geweld tegen de politie? Quid de strafuit-
voering?
Ik kan niet begrijpen dat een politieagent klappen krijgt.  
Als ze klappen krijgen is het meestal nog omdat ze moeten 
opletten dat ze niet te racistisch zouden zijn of dat ze niet 
zouden beschuldigd worden, ….  
Ten eerste heb je de vervrouwelijking van het korps dat 
misschien een reden is, vervolgens de politieke correct-
heid van de top, waardoor vele inspecteurs gecrispeerd 
hun werk doen, uit angst voor sancties.
Je moet boeven pakken en dan wordt er verondersteld dat 
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er op je geschoten wordt en dat hoort deels ook bij de 
job.  Je hebt dan wel het recht om tegengeweld te gebrui-
ken.  Ik ben absoluut tegen het feit dat er geweld gebruikt 
wordt tegen politieagenten.

Als er dan geweld tegen politie gebruikt wordt, volgt 
de strafuitvoering dan voldoende?
Het gaat om individuele dossiers. Soms is de strafuitvoe-
ring correct, soms niet.  Ik zou ook op straat komen als de 
moordenaar van Kitty Van Nieuwenhuizen vrijkomt.  Dat 
is ook de frustratie die bij jullie leeft, het niet opvolgen 
van...  En dat heeft meer te maken met het gerecht dan 
met de politie.

Kerntaken
Weldra staat u als burgemeester aan het hoofd van 
een ééngemeentezone, meer bepaald de PZ Middel-
kerke. Welke accenten wenst u te leggen wanneer u 
aanschuift bij de zonale veiligheidsraad?
Oei, dat is een moeilijke vraag.  Ik heb daar nog niet over 
nagedacht.  Ik wil eerst de boeven pakken.  Veiligheid is 
primordiaal. 
U zal de mogelijkheid hebben om uw inbreng te doen.
Ik zal dat ook doen.  Een politieagent is de “pakkeman” 
geworden van de automobilist.  Ik zal mij verzetten tegen 
de heksenjacht op de automobilist. Men ziet wanneer we 
slecht geparkeerd staan, maar nooit wanneer we in de file 
staan aan te schuiven.

In een recent interview in Knack vindt u dat politie-
agenten geüniformeerde belastingsinners geworden 
zijn. Is hun taak teveel gericht op verkeershandha-
ving?
Er wordt tot in het absurde gekeken naar de verkeershand-
having.  Er zijn gekken, maar men vergeet dat elke auto-
mobilist ook zijn eigen veiligheid zoekt.  Er zijn in België 
zo’n 2500 gekken en die moeten we van de weg halen.  
Maar daar ontbreekt de moed dan weer voor.  Maar de re-
cidivisten die moeten eruit.  Een recidivist is niet iemand, 
en dat is ook niet te verantwoorden trouwens, die eens 
een pint teveel drinkt en achter het stuur kruipt.  Maar 
het is nog altijd menselijk.  Hoeveel automobilisten zijn er 
niet die 71 km/u rijden waar je maar 60 km/u mag?  Dat is 
geen crimineel.  En daar heb ik zo’n gruwelijke hekel aan, 
aan het stigmatiseren van de automobilist.  Vanaf 71 km/u 
ben je een laagvliegeer.  Dit klopt niet voor mij.  Ik kan 
geen 80.000 km/jaar afleggen en de wet volgen.  Dat is 
onmogelijk.  En daarvoor wil ik ook niet als een crimineel 
bestempeld worden.

Wat zijn voor u de kerntaken van de politie?
De veiligheid handhaven is de echte kerntaak.  Orde en 
veiligheid.  Bescherming van de burger, ook van die die 
tussen de lijntjes kleuren.  Want je hebt dikwijls een ander 
gevoel tegenwoordig.  

Is de zone voor u groot genoeg om tegemoet te ko-
men aan de verwachtingen van alle stakeholders?
Dat is een moeilijke vraag.  De politiezone is wel groot 
genoeg.  Maar ik weet dat het gaat over fusies en gelukkig 
ben ik de baas van de politie in de toekomst.  We heb-
ben een politieraad en een gemeenteraad.  Dat geeft een 
enorm voordeel, rechtstreeks contact met de commissaris 
en de brigade.  Plus, iedereen kent de politie.  Ik weet dat 
er nu heel wat getouwtrek bezig is om aan te sluiten bij 
een andere zone maar opgaan in Oostende – 330 agenten, 
en het is misschien leuker voor de agenten zelf omdat ze 
gemakkelijker carrière kunnen maken in een groot korps 
dan hier – maar anderzijds vind ik de kleinschaligheid een 
heel groot pluspunt.

Maar zou de wijkagent in een stad dan niet hetzelfde 
resultaat geven?
Natuurlijk, maar dat is vergelijkbaar met een kleine ge-
meente.  Een wijkagent in de stad heeft een wijk.  En wat 
is een wijk?  Dat is een socio-economische structuur op 
zich, dat is een kleine gemeente.  Een wijk in een stad is 
een dorp op zich.

Zaken zoals milieu en dierenwelzijn, zijn dat taken 
voor de politie?
Maar neen jong.  Het is geen kerntaak, laat mij het zo zeg-
gen.  Tuurlijk is een milieumisdrijf een taak voor de poli-
tie, om te kijken wie dat gedaan heeft.  Maar de essentie 
van de politie is niet de milieuhandhaving.  Daarvoor heb 
je milieu-ambtenaren, daarvoor heb je ook een  Inspectie 
Dierenwelzijn.  

Nochtans zijn politieagenten vaak de eersten die 
met zulke zaken geconfronteerd worden.  De eerste 
vaststellingen worden vaak door politieagenten ge-
daan, dus zouden ze ook onmiddellijk actie kunnen 
ondernemen.
Dan moeten ze de diensten opbellen die zich daarmee be-
zighouden.  Je kan een pv opmaken maar je moet toch niet 
voor bvb de hond gaan zorgen.  Je bent algauw manus-
je-van-alles.  Het is zo moeilijk definieerbaar.  Vandaar dat 
ik zeg, gebruik je gezond verstand.
Burgers vragen ook steeds meer en meer aan de politie 
en overdrijven wel eens.  Toen ik vroeger thuiskwam en je 
had wat mispeuterd kreeg je wel een keer een tik van je 
ouders. Nu belt men naar de politie alsof er een misdaad 
gepleegd is, waarna er een sociaal knuffelaar langskomt 
die een heel onderzoek doet. 

De politie is steeds meer bevraagd, onder andere 
voor de beveiliging van voetbalwedstrijden, concer-
ten en grote evenementen. Zou u de kost daarvan 
doorrekenen aan de organisatoren?
Absoluut.  Als je een dancing hebt, moet je zelf zorgen 
voor de beveiliging ervan, hetzelfde voor een organisator 
van een voetbalwedstrijd.  Als het korps moet ingezet wor-
den, dan moet daarvoor betaald worden.  Het is gemakke-
lijk om alles op de maatschappij af te wimpelen.  En dan 
zeggen ze dat ze agenten tekort hebben. Als je 2.000.000 
euro salaris kan betalen voor een speler, dan kan je toch 
ook wel betalen voor de veiligheid van je stadion, niet?  Ik 
heb het daar absoluut niet moeilijk mee.

Welke rol ziet u weggelegd voor de Belgische politie 
op internationaal gebied?
Mevrouw Bollen is baas van Europol, voilà.  Tuurlijk is in-
ternationale samenwerking belangrijk maar ik ben nooit 
in die zaken gespecialiseerd geweest.  Tuurlijk moet er 
een Europese politie zijn, en een Europese grenspolitie.  
De criminaliteit is ook internationaal geworden.  Het 
stopt niet aan de grenzen.  Kijk maar naar het probleem 
van de transmigranten.  Dat probleem is grensoverschrij-
dend.  Als je Europa hebt, moet je ook een Europese po-
litie hebben.

Jobs
U zegt er zijn genoeg politieagenten maar recent 
verscheen in de krant een artikel over het feit dat 
er in de veiligheidssector nood is aan 5000 extra 
mensen, waaronder 4000 agenten.  Toch geraken 
die plaatsen moeilijk ingevuld.  Is er volgens u een 
probleem met de rekrutering en selectie?
Ik denk dat wel.  Ik heb de indruk dat de psychologen 
in de politiescholen eerder welzijnsknuffelaars zoekt in 
plaats van mensen met ballen aan hun lijf en haar op hun 
tanden.  Ze kijken eerst hoe koel is een persoon, is hij 
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“multicultureel”, niet te links of te rechts, ….  Men is te-
veel mensgericht op zoek in plaats van taakgericht.

Men zegt vaak dat de samenstelling van een korps 
een weerspiegeling is van de maatschappij.  Bent u 
het daarmee eens als het op diversiteit aankomt?
Je moet altijd de beste pakken.  Is die nu wit, bruin, zwart, 
geel of rood, dat interesseert mij geen barst.  Ik ben niet 
voor quota.  Ik ben tegen positieve discriminatie.  Uitein-
delijk is dat ook een vorm van discriminatie.  1/3 van onze 
gevangenisbevolking is van Marokkaanse afkomst.  Wil 
dat zeggen dat 1/3 van de cipiers van Marokkaanse origi-
ne moet zijn?

Vooral in de Brusselse regio zou er meer nood zijn 
aan allochtone politieagenten.
Maar waarom?  Omdat die Marokkanen niet luisteren 
naar witte weekdieren, dat is het probleem.  De politie ge-
draagt zich als witte weekdieren.  Van welke afkomst een 
politieagent is, doet er toch eigenlijk niet toe.  Ze moeten 
allemaal dezelfde wet toepassen.  Wie het beste scoort op 
het examen krijgt de job, ongeacht welke zijn afkomst is, 
zo simpel is het.

Zeker niet de lat lager leggen omdat ze de taal niet 
machtig zijn?
Totaal niet.  Wie politieagent wil worden moet de taal be-
heersen.
Ik zou zelfs al die tolken afschaffen.  Als je een crimineel 
bent, moet je maar je plan trekken.  Dat kost fortuinen.  
Mocht ik een misdrijf plegen in Saoudi-Arabië en ik vraag 
dat daar een Vlaamse tolk komt: ik zal hem zelf mogen 
betalen.  Als een Marokkaan eerder gehoorzaamt aan een 
agent van Marokkaanse dan van Belgische origine, dan 
hoort die hier niet thuis.

Transmigranten
Enkele jaren geleden nam u deel aan het TV-pro-
gramma ‘Terug naar eigen land’ en volgde u de reis 
die sommige vluchtelingen maken van Somalië naar 
Europa. Helpt u dit om de transmigrantenproblema-
tiek beter in te schatten?
De motivatie is in 99 % van de gevallen de zoektocht naar 
een beter leven.  Dat zijn economische migranten.  Dit 
gaat niet over asiel zoeken op basis van de Conventie van 
Genève, waarbij je leven moet bedreigd zijn.  En ander-
zijds kan je stellen dat het leven van eenieder die daar 
leeft bedreigd is, dat klopt.  Dan moeten we de deuren 
openstellen voor iedereen en het OCMW van de wereld 
worden.  Iedereen heeft het recht om naar hier te komen 
en asiel aan te vragen.  Maar een transmigrant maakt 
zelfs niet van het recht gebruik om hier asiel aan te vra-
gen.  Dus oppakken, opsluiten en repatriëren.  De tam-
tam in Afrika zal rap rondgaan dat je niet in België moet 
zijn.  Maar de wet laat dat niet toe.  En onze Theo Franc-
ken stuit op de grenzen van de wettelijkheid, omdat men 
de wet niet wil veranderen.

En het andere uiterste dan?  Geen controles uitvoe-
ren en ze laten vertrekken naar het VK?  Want het 
(tevergeefs) verschillende keren oppakken van de-
zelfde transmigranten zorgt voor veel frustraties bij 
de politie.
Je moet ze maar 1 keer oppakken.  Je moet een grote ka-
zerne nemen – Lombardsijde is niet ver – en bewaken.  Al 
zitten daar 1000 of 2000 personen te wachten op hun te-
rugkeer.  Zo moeilijk is dat niet.  Ik geef nu het voorbeeld 
van deze kazerne maar er zijn opvangplaatsen genoeg.  
Er is zoveel leegstand in kazernes.  Willen ze geen asiel 
aanvragen?  Onmiddellijke repatriëring.  Willen ze asiel 
aanvragen?  Dan kunnen ze de procedure starten.  En dan 

heb je geen transmigranten meer, dan is dat probleem op-
gelost.

Gevraagd of u een vluchteling in huis zou nemen, 
antwoordde u aan een journalist: “Als ze zich aan de 
huisregels houden, is er voor iedereen plaats in de 
herberg”. Blijft u daarbij?
Ja, er is wel vaker iemand hier blijven slapen.  Van aller-
hande pluimage.  Bijvoorbeeld iemand die met de fiets of 
te voet op weg was naar Santiago de Compostella.  Ik heb 
hem een douche gegeven en in bed gestopt.
Dat staat in schril contrast met wat u zegt over transmi-
granten.
Maar neen, opsluiten en menselijk behandelen.  Als je ille-
gaal in het land bent, dan moet je toch weg?  Dat noemen 
ze illegaliteit, dat is onwettelijk.
Maar als hier iemand aanbelt en die heeft hulp nodig, dan 
geef ik iets aan die mensen.  Maar je gaat die mensen 
geen onderdak geven tot ze naar het VK kunnen vertrek-
ken, dat is mensenhandel faciliteren, maar iemand die 
honger heeft te eten geven, daar heb ik niks op tegen.

Fysiek
Zijn politieagenten fit genoeg? 
Neen er zitten heel veel postzegels bij en dat komt ook 
door de feminisering van onze maatschappij, van het le-
ger, van de politie, ….
Nochtans, Delfine Persoon, 1 van onze bekendste en 
meest fitte agenten, daar zou ik niet graag mee in aanva-
ring komen.
En Inge Clement in Oostende ook niet.  Maar hoeveel Del-
fine Persoons en Inge Clements lopen er rond?

Krijgen zij genoeg privileges om hun sport met hun 
ambt te combineren? 
Neen, zeker Delfine Persoon niet.  Ik ken haar heel goed.  
Ze krijgt nagenoeg geen privileges.  Ze krijgt het voordeel 
dat ze haar verlof kan regelen en oppakken wanneer ze 
wil.  Maar ze heeft niks extra gekregen.  Niettegenstaan-
de het uitsekend palmares als wereldkampioene heeft ze 
nooit iets cadeau gekregen.

In het leger hebben ze bijvoorbeeld meer privileges.
Ja kijk, topsport is iets apart.  In het leger hebben ze een 
speciaal statuut.  Ik twijfel of de politie dit ook moet voor-
zien.  Ik vind dat je wel faciliteiten kan geven aan topspor-
ters.

En meer algemeen, sport tijdens de diensturen?
Je kan niet genoeg aan sport doen.  Een politieagent heeft 
een fysieke job.  Een paar uurtjes close combat volstaan 
niet om goed te kunnen vechten.  Je moet dat onderhou-
den.  Ik zeg niet dat de voornaamste taak vechten is, maar 
je moet je mannetje wel kunnen staan.

U behaalde een overweldigend resultaat bij de laat-
ste gemeenteraadsverkiezingen in Middelkerke. Een 
generale repetitie voor de federale verkiezingen van 
2019?
Mag ik mijn joker inzetten?

Dank u voor dit gesprek.

Interview: Alain Peeters
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